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Shinkansen

Als ik het goed voorheb is Japan begonnen aan een
maglev treinlijn van Tokio naar Nagoya als eerste deel.

Maglev-treinen gebruiken elektromagnetische kracht om
enkele centimeters over het spoor of de geleiding te
zweven met snelheden van 600km/uur.

Tokio Stadhuis

Het gebouw met de 2 torens heeft de vorm van een
kathedraal. Men kan gratis op een ervan.

Beneden heeft is een amphitheater met mooie
levensgrote beelden in de openlucht gemaakt door
vermaarde kunstanaars. Mooi en indrukwekkend.

Opera City

In Tokyo woonde ik in een apartementsgebouw op het 9%
verdiep. Van de eerst dag tot de laatse dag van de bouw van
Opera City heb ik kunnen volgen.

Eens voltooid was het een stille oase in een drukke stad. Meer
het was een kunstwerk van licht, beton en water. Ook was er

een gezellige Ierse Pub.

Gintei Izakaya

Dit is ook een herinnerig aan mijn tijd in Tokyo. Ik ben
benieuwd hoe het er nu zal uitzien na al die jaren.
De omgeving was jaren geleden ‘het’ uitgangsdestrict.

Maar met de tijd moest het omderdoen voor Roppongi
en werd het een plaats voor iedereen.



https://herfstreisjapan.club/Geschienis%20van%20de%20Shinkansen%20Trein.pdf
https://herfstreisjapan.club/tocho_inhoud.html
https://herfstreisjapan.club/operacity_inhoud.html
https://herfstreisjapan.club/Gintei%20IzakayaFFVolledig.pdf




